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Dat Alfredo De Gregorio juist mij vraagt om u kort toe te spreken, vind ik, eerlijk gezegd, gewaagd. U 

moet weten dat in de stad waar ik vandaan kom, in Brussel, er maar één scheldwoord bestaat dat 

iedere rechtgeaarde Brusselaar het allergemeenste, werkelijk het laagste vindt dat er bestaat, een 

scheldwoord dat je beter niet gebruikt tegen een meneer die groter en sterker is dan jij. Dat 

scheldwoord is, ik durf het bijna niet uit te spreken, 'arsjitek' en die 'arsjitek' kan dan nog vuil zijn of 

zelfs scheef of nog erger. Dat komt omdat Joseph Poelaert ooit eens de helft van de Marollen heeft 

laten slopen om er zijn kolossale justitiepaleis op neer te poten. De volksmond vergeeft niets.  

 

En toch, over die dingen wil ik het vandaag hebben. Over wat architecten doen in steden, wat 

architecten doen met de straten en de pleinen waarop gewone mensen, u, ik, rondlopen, werken, 

proberen te overleven. Wij allen moeten, of we er nu op letten of niet, elke dag aankijken tegen wat 

architecten gedaan hebben, een beetje boosaardig zou ik kunnen zeggen, tegen wat ze ons 

aangedaan hebben. Ik wil dit eens zuiver kwantitatief bekijken. Neem nou dat justitiepaleis van 

Poelaert, iedereen is het er over eens dat het zeer groot is, kolossaal noemde ik het daarnet. Van 

overal in Brussel kun je het zien. Maar neem nu eens uw eigen huis, dat naar ik mag hopen voor uw 

portemonnee, veel kleiner is dan het justitiepaleis. Toch is uw huis altijd, altijd, verschrikkelijk groot in 

vergelijking met uw lichaam.  

 

Een kleine berekening. Ik ben één meter achtenzeventig groot, mijn kamers zijn drie en een halve 

meter hoog, dat is twee keer zo hoog als ik zelf. Mijn huis is dertien meter hoog, zonder het dak, dat is 

zeven keer mijn hoogte. Vindt u dat veel? Ach. Mijn kamers beneden zijn vijf bij vijf meter groot. 

Vermenigvuldig dat met drie en een half, u komt tot de slotsom dat die kamers een inhoud hebben van 

ongeveer zevenentachtig kubieke meter. Het volume van een mens in kubieke decimeter is net iets 

kleiner dan zijn gewicht in kilo's aangeeft. In mijn geval dus, pakweg, vijfenzeventig kubieke 

decimeter. Die ene kamer in mijn huis heeft dus elfhonderd keer meer volume dan ik. Één kamer. 

Elfhonderd keer. Een huis is vele malen groter, een kerk, een stadhuis, een fabriek, een gasthuis zijn 

nog vele, vele malen groter.  

 

Een architect werkt voor mensen, dat hoop ik toch, maar wat hij ontwerpt, is ontzettend groot in 

vergelijking met die mensen. Altijd. Zonder uitzondering. Als u een pak bestelt bij een kleermaker en 

die kleermaker is een klungelaar, u ziet er uit als een vogelschrik, u sluipt schichtig over straat, de 

mensen kijken om, dan hangt u dat pak thuis in de kast en vloekt eens binnensmonds omdat u uw 

goeie geld kwijt bent. Maar niemand heeft nog last van dat pak, niemand hoeft het te zien of aan te 

trekken. Koopt u een boek van mij en het staat u niet aan, dan brengt u het naar De Slegte en daar 

kan het nog jaren liggen. Niemand hoeft het te lezen. Niet zo voor de architect. Ontwerpt hij een 

onding, dan moeten wij met zijn allen daar elke dag opnieuw tegen aan kijken, verplicht. Want je kunt 

niet naast de fouten van architecten kijken, die zijn eenvoudigweg te groot, altijd, omdat gebouwen nu 

eenmaal zo groot zijn, daar is niets aan te doen.  

 

Bescheidenheid zou dus de hoofddeugd van elke architect moeten zijn. Ik ben met Alfredo De 

Gregorio eens gaan kijken naar het Oud Gasthuis. Mij viel onmiddellijk op hoe de 19de eeuwse 

vleugel van Herman Jaminé tegen het 17de eeuwse pand is aangebouwd. Zei ik onopvallend? Nee, 

'bescheiden' is het correcte woord, want erg opvallend is juist de eerbied van Jaminé voor de 

kloostervleugel die priores Clara Bisschoppen zo rond 1664 liet optrekken. Ook het anonieme gebouw 

dat er in de 18de eeuw aan de achterkant aan toe werd gevoegd, staat op het nu half afgebroken 

binnenplaatsje te stralen in al zijn bescheidenheid.  

 

Thuis heb ik eens het 'project oud gasthuis bestaande situatie' vergeleken met 'project oud gasthuis 

bouwaanvraagdossier d.d. 23/12/1992' en alweer viel me de grote bescheidenheid van het project op. 

De 18de eeuwse bouwmeester kennen we niet, Herman Jaminé was een plaatselijke architect. 



Alfredo De Gregorio is al heel wat anders, denk aan zijn renovatie van een EG-gebouw in Brussel en 

aan de VRT-mast in Sint-Pieters-Leeuw, en bovendien heeft hij het vertrouwen van Aldo Rossi, die 

toch wordt beschouwd als één van de belangrijkste hedendaagse architecten ter wereld. In de 

architectuur, dames en heren, is het net zo moeilijk bescheiden te blijven als in bij voorbeeld de 

politiek of de literatuur. Met alle drie heb ik in mijn leven al te maken gehad, door eraan deel te nemen, 

door te observeren. Nee, ik ga niet over één nacht ijs.  

 

Ik ben met Alfredo De Gregorio ook gaan kijken naar het Gallo-Romeins museum dat in Tongeren in 

aanbouw is en naar de binnenkant van uw Provinciehuis. Bescheidenheid. In Tongeren trof het me dat 

Alfredo De Gregorio wilde dat je vanop elke verdieping de kathedraal breeduit kon zien, in al haar 

grijze glorie. Daar werd ik nogal stil van. Eindelijk, eindelijk zo dacht ik, een architect die niet in eerste 

plaats wil dat je naar zijn gebouw kijkt, maar naar de omgeving. Trouwens, dat museum verheft zich 

niet boven de huizen in die omgeving. Het zit daar te hurken als een Gallo-Romein met een koperen 

helm, die verbaasd kijkt naar die gelede, stompe toren, die zoveel jonger is dan hij en die hij toch niet 

begrijpt. In het Gallo-Romeins museum gebruikt De Gregorio een techniek om vloeren te leggen die al 

in de Romeinse tijd bekend was. Je moet niet veranderen wat zijn degelijkheid al eeuwen lang 

bewezen heeft, het is een gedachte die zeer aan mij besteed is. Het is, alweer, een bescheiden 

gedachte.  

 

Ik zei het al, ik heb met Alfredo De Gregorio uw Provinciehuis bezocht. Een deel daarvan werd door 

zijn bureau ingericht en die inrichting straalt, laten we maar zeggen, een rustige luxe uit. Alfredo De 

Gregorio zegt daar zelf over dat hij het nu niet meer zo zou doen, hij zou het soberder aanpakken. 

Goed, maar wat mij aanstond aan die binnenafwerking was de zorg voor het detail die je overal uit 

aflas. Zorg, aandacht, jezelf wegcijferen voor een muur, een vloer, een stoel. Zo hoort het. Oh ja, en 

dan nog achteraf de moed hebben om te zeggen : 'Alles goed en wel, 't is best mooi, maar we kunnen 

anders, beter, eenvoudiger'.  

 

Terug naar het Oud Gasthuis. Een gesprek tussen Alfredo De Gregorio en Aldo Rossi : 

 

'Welke kleur geven we de ramen, Aldo?'    

'Wit.'    

'Hoezo wit, waarom wit?'    

'De mensen hier verven hun ramen toch ook wit. Waarom wij dan niet?'    

 

Met andere woorden, een architect die wordt beschouwd als één van de drie, vier grootste ter wereld 

past zich aan aan wat gewone mensen doen, hier, op deze plek. Simpel, vanzelfsprekend. Zo ook zijn 

zijn gebouwen, herkenbaar, vanzelfsprekend, alsof ze altijd al in dat deel van de stad, tussen die 

heuvels gestaan hebben. Eén gebouw van Rossi kende ik al jaren, zonder te weten dat hij het 

ontworpen had. Het staat in de Wilhelmstrasse en de Kochstrasse in Berlijn, vlak bij de vroegere 

muur, Checkpoint Charlie, als die naam u nog iets zegt. U weet, ik heb iets met Berlijn, rauw en 

reusachtig als het is. Ik kwam uit Oost-Berlijn, de muur stond nog overeind, en zag dat rood bakstenen 

gebouw, met gele strepen en graffiti. Graffiti, die heb je in Oost-Berlijn niet, dacht ik, en ook : 'Wat 

jammer van die smerige graffiti, het is zo'n mooi, echt Berlijns ding, waarschijnlijk iets oud dat ze 

grondig hebben gerenoveerd.' Eerlijk, ik was ondersteboven toen ik de foto zag in het boek 'Aldo 

Rossi, architecture 1981-1991'. Waarom had ik gedacht aan iets Altberlinisch? Dit gebouw valt 

tegelijkertijd op en niet op, ja, dat kan. Aldo Rossi heeft met zorg bekeken hoe Berlijn bouwt. Hij wil 

zich niet breed maken, hij wil de Berlijners niet plat slaan - die zijn trouwens moeilijk klein te krijgen - 

nee, hij stelt zijn vakkundigheid ten dienste van de stad en haar bewoners en haar straten. Ja, haar 

straten, altijd liggen straten me aan het hart en Aldo Rossi respecteert de straat, haar profiel, haar lijn. 

Het is één van de ernstigste fouten van Le Corbusier en zijn epigonen geweest, de haat tegen de 

straat, ik heb me daar al een paar keer schriftelijk boos over gemaakt.  

 

Over nog één gebouw wil ik het hebben, omdat het me op een gevoelige plek raakt. Het is het 



museum voor hedendaagse kunst op een eiland in het stuwmeer van de Vassivière, op de grens van 

de Franse departementen Haute-Vienne en Creuse. Deze streek heet le Limousin, bijna elk jaar ga ik 

ernaar toe, ze laat me niet los. Ik wil het nu niet hebben over de vuurtoren, één van Rossi's 

architectonische en psychologische obsessies, zoals hij zelf zegt. Ik wil het hebben over zijn scherp 

oog voor de 'genius loci'. Hij noemt de streek 'verijld en verlaten' en dat klopt precies. Het museum is 

gedeeltelijk opgetrokken uit het graniet waarvan overal in de beboste heuvels van Limousin grote 

blokken rondliggen. Het museum heeft kenmerken van megalithische bouwwerken, zegt Rossi, ja, ook 

die tref je veelvuldig aan op geheime plekken in de Limousin. Zegt Aldo Rossi zelf niet over dit 

gebouw dat 'het zich identificeert met de omliggende natuur'?  

 

Het project Oud Gasthuis van architectenbureau De Gregorio & Partners en Studio di Architettura Aldo 

Rossi is allerminst bestemd voor een natuurlijke omgeving. Het staat aan de geslechte wal van de 

eeuwenoude stadskern, vergeet niet dat het ooit een pesthuis was, die vond je nooit midden in de 

stad, het staat bij een oude vaart, aan de rand van een wat onderkomen industriegebied, waar nu 

massaal wordt gedanst, een stadszone die zelf een rand is. Ik heb een zwak voor die stadsranden, 

met fabrieksschoorstenen die niet roken, met in onbruik geraakte kanalen, onduidelijke werven. Ik loop 

graag langs de vaart in Anderlecht, destijds in Londen zwierf ik meer dan eens door de verroeste, 

verkruimelde Docklands. Die zijn in de jaren tachtig omhooggetild en weer neergesmakt door een 

tomeloos woedend bouwkapitalisme. Ik bezoek Hasselt en hoor dat er ook projecten zijn voor dit, ach, 

zoveel kleinere kanaalkomgebied in uw stad. Zo'n kans krijgt een stad maar zelden. Ik zie dit gebied 

als buitenstaander en ik denk : 'zoiets zullen ze hier toch zorgvuldig voorbereiden, plannen, 

uitstippelen'. Het Project Oud Gasthuis zal zich niet opdringen aan dat gebied, of het zou door zijn 

architectonische kwaliteit moeten zijn. Maar ik herhaal, zo'n kans krijgt een stad maar zelden. Zat ik 

hier in de gemeenteraad, ik wreef in mijn handen, niet zozeer omdat hier reusachtige investeringen op 

af komen, ach, natuurlijk is dat goed, maar in de allereerste plaats omdat vandaag een eerste stap 

werd gezet naar wat, met een bescheidenheid verzorgd, schitterend, levendig, voor u en voor de 

historie belangrijk stadsdeel kan worden. Het project Oud Gasthuis is daar een eerste, en gelooft u me 

maar, uiterst waardevol onderdeel van. 


